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Dierentolk Erica Kuijper: “Ik geef dieren een stem”

Jarenlang werkte Erica Kuijper in de horeca. Samen met
haar man beheert ze momenteel Landal Kaap West. En
daarnaast volgt ze nu haar roeping: werken als dierentolk.
“Dit is officieel mijn tweede jaar, maar ik ben er al veel
langer mee bezig.”

Erica is geboren en getogen op West. Dieren hebben
altijd een belangrijke rol in haar leven gespeeld. “Ik ben
ermee opgegroeid en wist altijd al dat dieren anders zijn:
geen dubbele agenda zoals bij mensen. Dieren zijn puur
en eerlijk. Wat je ziet, is wat je krijgt. Ze spiegelen je,
voelen haarfijn aan wat er speelt en willen je soms echt
iets vertellen. Maar dan moet je wel leren luisteren.”

Thuiskomen

Dat luisteren begon niet zomaar. Erica volgt al jarenlang
haar gevoel. In 2015 begon ze met Reiki. “Ik merkte dat
het me hielp om mijn intuitie te ontwikkelen en energe-
tisch in balans te komen. Eerst behandelde ik mensen,
later ook dieren. Een paar jaar geleden zei iemand:
‘Waarom word jij geen dierentolk?’ Toen ik me erin ver-
diepte, viel alles op z’n plek. Dieren zijn altijd belangrijk
voor me geweest. Het voelde als thuiskomen.” Erica
volgde cursussen, workshops en las alles wat ze kon
vinden over energiewerk en communicatie met dieren.
“Ook oefende ik met wel honderden dieren. Ik wilde
zeker weten dat ik het kon. Pas toen ik merkte dat ik
dingen doorkreeg die ik onmogelijk kon weten, durfde ik
mezelf dierentolk te noemen.”

Zuiver contact

Als dierentolk werkt Erica op afstand. Geen huisbezoek,
geen uitgebreide informatie vooraf. “Mensen sturen me
een foto, de naam, leeftijd en het geslacht van het dier.
Hoe minder ik weet, hoe zuiverder het contact. Ik print
de foto uit en zoek een rustige plek in huis. Ik concentreer
me diep en dan komen er beelden, gevoelens of soms
zelfs zinnen door. Wat ik doorkrijg, schrijf ik op, zonder
te oordelen of te filteren. Ook al klinkt het soms vreemd,
het klopt vaak precies.” Een sessie begint altijd met het

dier zelf. “Pas daarna stel ik de vragen van de eigenaar.
Maar vaak geeft het dier daar zelf al antwoord op, zonder
dat het gevraagd wordt.” De ervaringen zijn verrassend,
vertelt Erica. “Soms komt er informatie naar boven over
trauma’s uit het verleden, over taken binnen het gezin of
over fysieke klachten. Mensen zeggen vaak: ‘O, nu snap
ik zijn of haar gedrag.’ Het helpt hen echt om hun dier
beter te begrijpen.”

Luisteren

Veel van wat Erica doorgeeft raakt aan wat er speelt in
het leven van de mens. “Een dier spiegelt vaak gedrag of
gevoelens. Soms laat een dier bepaald gedrag zien om iets
duidelijk te maken. Bijvoorbeeld dat er spanningen in
huis zijn.” Soms komt er ook oud zeer van het dier zelf
naar boven: trauma’s van eerdere eigenaren, een heftige
gebeurtenis uit het verleden of simpelweg een behoefte
die niet wordt vervuld. “Dieren vertellen het je, als je
maar luistert. En dat is precies wat ik probeer te doen.”

Waardigheid

Wanneer een dier ouder wordt, ziek of stervende is, kan
Erica veel betekenen. “Mensen willen weten of hun dier
pijn heeft en of het nog wil leven. Dieren geven dat vaak
heel duidelijk aan. Maar het zijn juist de mensen die daar
moeite mee hebben.” Volgens Erica draait het dan vooral
om waardigheid. “In de natuur is het vaak allang klaar.
Maar wij mensen rekken het leven nog uit liefde, maar
ook uit angst om los te laten. Ik help mensen te voelen
wat het dier echt nodig heeft.”

Compleet

Een reading wordt altijd afgesloten met een Reikibehan-
deling op afstand. “Dat is mijn manier van bedanken. Als
een dier zich zo openstelt, is dat een eer. En de energie
die dan vrijkomt, verandert vaak direct iets in de relatie
tussen dier en mens.” Het verslag van de sessie stuurt
Erica per mail. Daarna volgt altijd een telefoongesprek.
“Dan kunnen we het doornemen. Vaak valt dan alles op
z’n plek en maken we samen het verhaal compleet.”

Iedereen heeft intuitie

Wat Erica misschien nog wel het allerbelangrijkste vindt:
dit is geen gave die alleen zij bezit. “ledereen heeft intu-
itie. Iedereen voelt dingen. Alleen hebben we het vaak
afgeleerd of zijn we het vergeten. Ik wil mensen juist aan-
moedigen om daar weer naar te luisteren. Daarom wil ik
straks ook Reiki-les gaan geven. Zodat mensen zelf hun
dier kunnen behandelen en vooral hun eigen gevoel weer
leren vertrouwen. Het mooiste vind ik wanneer een dier
zich echt gehoord voelt. Dan zie je iets veranderen. In het
dier, maar ook in de mens. Er komt dan ruimte voor rust,
verbinding en liefde. Dat is waar ik het voor doe.” [HB]

Voor meer informatie kijk op
dierentolkterschelling.wordpress.com, of stuur een
e-mail naar dierentolkterschelling@gmail.com.



